
NK 2012,  Ahoy Rotterdam  

Daar stonden we dan.. Half vijf ’s ochtends, op het parkeerterrein van de sporthal van 

Oentsjerk. Half wakker als we waren hadden we toen nog geen flauw idee wat ons te 

wachten zou staan gedurende dit lange, maar gezellige en vooral sportieve Nederlands 

kampioenschap in Ahoy Rotterdam.  

Na bijna drie uren slapen, koffie drinken, opgewonden kletsen en kunstige knotten in elkaars 

haren maken doemden de grote rode letters op de gevel van AHOY voor ons op. Met z’n 

allen liepen we het gebouw in, dolend door de lange hallen op weg naar de kleedruimten 

keken we onze ogen uit naar de andere NK’s waarvan ook de voorbereidingen in volle gang 

waren. Eenmaal omgekleed waren we klaar voor de wedstrijd. Deze werd feestelijk geopend 

met een opmars. Alle teams hadden er zin in. Onder de vertoning van een eigen bedacht 

kort dansje werd iedereen voorgesteld. Al snel stond de dansvloer vol met ruim 800 

opgewonden dansers en wapperende vlaggen. Nu kon het NK 2012 echt losbarsten. 

 

Wij zouden als één van de laatste van het ochtendprogramma onze dans tonen, nummer 28. 

Na 27 mooie dansen moesten we er aan geloven. Achter de coulissen werden de laatste 

punten doorgenomen en spraken we elkaar moed in. Vol adrenaline en een buik met 

kriebels maakten we onze entree op de dansvloer. Na de winst op het Friese kampioenschap 

en de eerste plek op de voorrondes dansten wij voor de derde keer dit jaar onze dans op het 

nummer Requiem for a Dream uit de film Lord of the Rings. Ondanks de gladde vloer had het 

merendeel van de groep een goed gevoel over het optreden. Nu restte ons nog het wachten 

tot de prijsuitreiking die om vijf uur die middag op het programma stond.  

Na lang wachten en genieten van de vele mooie dansen in de A-categorie was eindelijk dat 

zenuwslopende moment aangebroken. De prijsuitreiking. In onze categorie deden in totaal 6 

groepen mee aan het Nederlands kampioenschap. Ons doel was een podiumplaats, dus toen 

wij zeker waren van een plaats bij de eerste drie waren we al enthousiast. Nu werd het echt 

spannend. De gedeelde tweede plaats met een puntentotaal van 15.25 werd omgeroepen. 

Toen bleek dat wij hier niet bij zaten, barstten we na een kort moment van ongeloof uit in 

een luid gejuich. Fantastisch! Wij waren de Nederlands kampioen van 2012 in de C-categorie 

met een puntentotaal van 15.50! Al joelend en feestend baanden we ons na het in ontvangst 

nemen van de beker een weg naar de bus.  

Moe en voldaan stroomden we de bus in waar het gejoel en gefeest langzaam overging in 

een gezellig geklets en enthousiaste telefoontjes naar het thuisfront. Naarmate de reis 

vorderde, werd de bus stiller. Na deze lange dag waren we blij dat onze buschauffeur Roelof 

van Dalstra reizen ons terugbracht naar het oude vertrouwde Friesland. 


